
Verlang “ik” naarmeer ?













ToennamSamuel deoliehoorn en zalfde hem temiddenvan zijn broers. EndeGeest vandeHeerewerd vaardig overDavid vanaf die dag envoortaan.
1Sam. 16: 13HSV





DeHEERE ismijnHerder,mij ontbreektniets.Hij doetmijneerliggen ingrazigeweiden,Hij leidtmij zachtjesnaarstillewateren.Hij verkwiktmijn ziel,Hij leidtmij inhet spoorvandegerechtigheid, omwille vanZijnNaam.Alging ikookdooreendal vol schaduwvandedood, ik zougeenkwaadvrezen,wantUbentmetmij;UwstokenUwstaf,dievertroostenmij.Umaakt voormij de tafel gereedvoordeogenvanmijn tegenstanders;Uzalftmijnhoofdmetolie,mijnbekervloeit over. Ja, goedheidengoedertierenheid zullenmij volgenaldedagenvanmijnleven. Ik zal inhethuisvandeHEEREblijven tot in lengtevandagen.’Psalm23:1-6HSV



Profetie vanJesaja
‘DeGeest vandeHeereHEERE isopMij, omdatdeHEEREMij gezalfdheeft omeenblijdeboodschap tebrengenaandezachtmoedigen.Hij heeftMijgezondenomteverbindendegebrokenenvanhart,omvoordegevangenenvrijlatinguit te roepenenvoorwiegebondenzaten,openingvandegevangenis;’Jesaja61:1HSV



In 1 Johannes 2: 20 staat
U echter bent gezalfd door deHeilige , u allenweet dat !!!!







Ik verlang naarmeer !!!


